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Werkgroep Petrus 2.0 
 info@petrus2puntnul.nl  
www.petrus2puntnul.nl  
Tel: 06 - 12 867 084 

 
Nieuwsbrief 7 

2022-2023 
 

27 maart 2023 
 
 

Beste ouders, 
 
Met het vieren van Palmpasen tijdens de eucharistieviering van 18.30 in 
de St. Petruskerk te Uden op 1 april, begint voor ons de Goede Week.  
Wij zouden het fijn vinden als u deze week zoveel mogelijk met ons meeviert. 
Tijdens de vorige bijeenkomst kreeg u een overzicht verstrekt van de activiteiten 
in deze Goede Week.  
 
Wellicht ten overvloede volgt hier nog eens een kort overzicht: 
- Maandag 3 april, 18.30: korte, speelse viering van boete en verzoening; 
- Donderdag 6 april, 19:00: Witte Donderdag, communicanten en vormelingen 

worden hier zeer zeker verwacht; 
- Vrijdag 7 april, 15.00: interactieve gezinskruisweg; 
- Zaterdag 8 april, 19.00: de Paaswake voor gezinnen, die zal worden verzorgd 

door de Werkgroep Petrus 2.0. 
 

Voorafgaand aan de Palmpasenviering zal op zaterdag 1 april om 16.00 in 
het parochiecentrum (PC) aan de Kerkstraat 25 te Uden de zevende bijeenkomst 
gehouden ter voorbereiding op het Vormsel en de Eerste H. Communie. Zoals 
gebruikelijk volg hieronder enige algemene en voor de groepen specifieke informatie 
met betrekking tot deze bijeenkomst. 

Algemene informatie 

1. Parkeren: het kerkplein voor en naast de St. Petruskerk is beschikbaar als 
gratis parkeerplaats. Meer, betaalde, parkeerplaatsen zijn gelegen tegenover 
de Rabobank aan de zuidzijde van de kerk. In verband met de veiligheid van 
de kinderen verzoeken wij u dringend om niet met de auto de parkeerplaats 
van het PC op te rijden. 

2. Ontvangst: vanaf 15.45 worden de kinderen welkom geheten bij de voordeur 
van het PC. 



2  

3. Website: op onze site www.petrus2puntnul.nl vindt u steeds de laatste 
informatie. 

4. Afmelden: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een seintje, via de 
mail naar info@petrus2puntnul.nl of telefonisch naar 06 – 12 867 084. 

5. Bereikbaarheid: voor eventuele calamiteiten is de leiding bereikbaar op 
bovenstaand telefoonnummer. 

6. Volgende bijeenkomst: de volgende bijeenkomst is gepland voor zondag 14 
mei 2023, om 09.30. 
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Specifieke informatie 

1. Locaties: 

a. Groep 1-3: in de dagkapel van de kerk, rechts achterin; 

b. Communicanten: PC, 1e etage, zaal 3-4; 

c. Groep 5-6: PC, administratielokaal; 

d. Tieners: PC, 2e etage, zaal Het Honk; 

e. Vormelingen en groep 7: PC, begane grond, zaal 2; 

f. Ouders: begane grond, zaal 1. 
 

2. Meebrengen: 

a. Groep 1-3: jullie map, en goede zin; 

b. Communicanten: een houten kruis van latjes, de lengtelat 70 cm,  

de breedtelat 50 cm., verder twee mandarijntjes en twaalf paaseitjes; 

c. Groep 5-6: de map en etui; 

d. Tieners: de Bijbel; 

e. Vormelingen en groep 7: de Bijbel en stiften; 
 

3. Tijdschema: 

a. Catechese (alle groepen): 16.00 – 18.15; 

b. Eucharistieviering: 18.30 – 19.30. 
 

4. Kinderopvang: Tijdens de eucharistieviering is er in de dagkapel, rechtsachter 
in de kerk vanaf 18.15 kinderopvang beschikbaar voor de kleintjes tot ± zes 
jaar. De kinderen van groep 1-3 kunnen hier natuurlijk blijven na de catechese. 

Specifieke informatie per groep 

1. Groep 1-3: Hallo lieve kinderen van groep 1, 2 en 3. Op zaterdag 1 april 
komen we weer gezellig bij elkaar. De vorige keer hebben we geleerd over de 
veertigdagentijd, maar die is alweer bijna voorbij. Daarom gaan we het deze 
keer hebben over de tijd erna, eerst Palmpasen en de verrijzenis van Jezus. 
We hopen jullie zaterdag allemaal weer te zien. Neem je ook je map mee? En 
goede zin natuurlijk. Groetjes van Hanneke, Kitty en Fleur. 

2. Communicanten: Hallo jongens en meisjes, Komende bijeenkomst gaan wij het 
hebben over de Goede week in gezelschap van kinderen uit Heesch die bij ons 
deze keer komen meedraaien!!  
Dan wij een Palmpasenstok maken, zondag 2 april is het namelijk Palmpasen 
oftewel Palmzondag, het wordt dus een echte knutselbijeenkomst. Om deze stok 
te maken vragen wij wel aan jullie om enkele materialen mee te brengen: een 
houten kruis van latjes, de lengtelat 70 cm, de breedtelat 50 cm, verder twee 
mandarijntjes en twaalf paaseitjes. Voor de overige materialen wordt  gezorgd. 
Graag zien wij jullie op 1 april (dit is geen grap) op het Parochiecentrum. 
Groetjes en tot dan, Jolanda en Yolande. 
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3. Groep 5-6: Hallo allemaal, op zaterdag 1 april zien we elkaar allemaal weer. 
We gaan dan kijken naar de gebeurtenissen rondom Pasen. Ook gaan we 
deze zaterdag een Palmpasenstok maken. Lees goed wat je hiervoor moet 
meebrengen. En neem natuurlijk ook je map en etui mee. We hebben er 
weer zin in. Groetjes van Sylwia en Patricia. 

4. Vormelingen en groep 7: Beste allemaal, wij gaan zaterdag mindmappen, 
codekraken en woordzoeken. Dat wordt dus een actieve bijeenkomst. 
Vergeet vooral je Bijbel niet mee te nemen en ook stiften gaan zeker handig 
zijn. Na de bijeenkomst vieren we Palmpasen, en daarmee is de Goede Week 
geopend. Tot zaterdag en  groeten van Pastoor John van de Laar en Ingrid. 

5. Tieners: Hallo beste tieners, Deze bijeenkomst gaan we vooral aan de gang 
met onze handen. De Goede Week zal centraal staan. Ga maar eens vast 
nadenken over wat er allemaal in de goede week gebeurt. Neem je bijbel 
deze keer mee.  
Wij kijken er enorm naar uit om samen met jullie deze bijeenkomst tot mooi 
geheel te maken. Tot dan en groetjes van Anke en Irene. 

6. Ouders: Beste ouders, voor deze zaterdag staat uit de Bijbel het evangelie 
van Lucas, hoofdstuk 10, vers 1-11 op het programma. Aan de hand van 
enkele vragen zullen we hierover spreken. 

 
De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, naar 
alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei tegen de leerlingen: 
‘Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig 
mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. 
Dan kan het goede nieuws overal verteld worden. Ga nu op weg! Maar let 
op, want het zal gevaarlijk zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor 
lammetjes is om tussen wolven te lopen. Neem geen geld mee, en ook geen 
tas of schoenen. En groet niemand onderweg’. Jezus zei verder: ‘Als je een 
huis binnengaat, zeg dan eerst: ‘Ik wens dit huis de vrede’. Als daar iemand 
woont die vrede wil, dan komt daar ook vrede. Maar als daar niet zo iemand 
woont, dan komt daar geen vrede. En ga niet steeds naar een volgend huis, 
maar blijf in het huis waar je ontvangen wordt. Eet en drink wat de mensen 
je geven. Daar hebben jullie recht op, want jullie werken hard. Als je in een 
stad komt waar je welkom bent, kun je eten wat de mensen je geven. Maak 
daar de zieke mensen beter en zeg tegen hen: ‘Gods nieuwe wereld is 
dichtbij’. Maar soms ben je niet welkom in een stad. Dan moet je de straat 
op gaan en zeggen: ‘We vegen het stof van jullie stad van onze voeten. 
Want jullie hebben de verkeerde keus gemaakt. Maar denk erom: Gods 
nieuwe wereld is dichtbij’.  
 
Met vriendelijke groet, diaken Ton Schepens. 
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 Activiteit 
Zaterdag 1 april 2023, 
Palmpasenstokken 
maken 

Catechese voor groep: groep 1-3, communicanten, groep 5-6, 7 
en vormelingen, tieners en (oudercatechese (op inschrijving) 
Aanvang: 16.00 parochiecentrum Uden 
Aansluitend om 18.30 Heilige mis. Vanaf hier sluiten de overige 
ouders aan. 

3 april tot en met 8 april 
2023 Goede week 

Goede week vieringen Petruskerk 
Maandag 3 april Boeteviering 18.30 
Donderdag 6 april Witte donderdag 19.00 
Vrijdag 7 april Goede vrijdag 15.00 
Zaterdag 8 april Paaswake 19.00 

Zondag 14 mei 2023 Catechese voor groep: 0-4-jarigen, groep 1-3, communicanten, 
groep 5-6-7, vormelingen, tieners. Ouders communicanten 
sluiten aan bij hun zoon of dochter Aanvang: 09.30 
Parochiecentrum Uden. 
Na de Heilige mis samenkomst met koffie/thee en limonade in 
het Parochiecentrum. 

Vrijdag 19mei 2023 Walk Together 19.00 – 20.30 Parochiecentrum: voor Tieners en 
Vormelingen Petrus 2.0 

Donderdag 8 juni 2023 Oefenen Communie: 18.00 tot 19.00 Petruskerk 
Vrijdag 9 juni 2023 Oefenen Vormsel: 18.30 tot 21.00, start Petruskerk, einde in het 

Parochiecentrum. 
Zaterdag 10 juni 2023 Vormselviering Uden 18.30. 
Zondag 11 Juni 2023 Communieviering Uden 10.30. 
Donderdag 15 juni 
2023 

Jongerengroep Petrus 2.0 van 17.30 tot 20.30. 

Zaterdag 1 juli 2023 Familiedag Bisdom ’s-Hertogenbosch, nadere info volgt 
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Palmpasenstok maken  

Materiaal wat de kinderen zelf mee moeten nemen: 

• Houtenkruis met een lengte lat van 70 cm en breedte lat van 50 cm (ongeveer) 
• Twee sinaasappels of mandarijnen 
• Twaalf chocolade paaseitjes 

Palmpaasstok: wat betekent het allemaal? 

 Kruis: 
Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus 

 
Wit: 
Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven aan het kruis 
en daarna opgestaan uit de dood. 

 
Rood: 
Op vijf plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier geplakt. Het verwijst naar de kruiswonden van 
Jezus. Links en rechts op de dwarslat, een rond 2/3 van de lengte lat vanaf onderaf bekeken en twee 
onderaan de lengte lat. 

 
2 sinaasappels: 
Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis 
hing. 

 
12 eitjes: 
Deze verwijzen naar de twaalf apostelen van Jezus 

 
30 rozijnen: 
Deze verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas kreeg toen hij Jezus had verraden. 

 
Hartje: 
Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en 
zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen. 

 
Haantje: 
Het verwijst naar het verhaal uit de Bijbel waarin wordt verteld dat er een haan drie keer kraaide nadat 
Petrus Jezus drie keer had verloochend. Hij was bang en durfde niet te zeggen dat hij bij Jezus hoorde. Dit had 
Jezus voorspeld. Toen Petrus zich dat realiseerde werd hij heel verdrietig. Jezus heeft hem vergeven en hem 
zelfs de leider van de apostelen gemaakt. 

 
Palmtak: 
Deze verwijst naar de palmbladeren waarmee Jezus werd toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem 
binnentrok. Ze zongen toen: ‘Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’. Een 
palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood. 

 
 


